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Inspiratie voor vieren en hezinnen Deel 4. Bezinnen met kinderen

Deel 4.

Bezinnen met kinderen

>> Voor scholen en geloofsgemeenschappen.

>> Als onderdeel van een viering, voor bezinning
of stilvalmomentje.

>> Met de hele school of in klasverband.

1. Verhaal

Lees het verhaal uit het daghoek van Robby. Als

de kinderen Robby niet kennen, vertel hen dan dat
Robby een jongen is die opgroeit in een gezin waar
het soms moeilijk gaat.

Dag dagboek,

Vandaag kregen we extra lange speeltijd. De
gemeente moest een oude boom verhuizen en de
grote kraan zou langs onze speelplaats rijden. We
stonden allemaal klaar aan de schoolmuur om de
boom te zien voorbijkomen. De turn juf had de
turnbanken en zo veel mogelijk trapjes en krukjes
buiten gezet voor iedereen.

Jeroen is de grootste van de klas, hij kan
gemakkelijk over de muur kijken. Toen merkte hij
dat Selma uit de klas van Jordy zelfs op haar bankje
te klein was en niets kon zien. Hij heeft dan zijn en
haar bankje op mekaar gezet. Het was een beetje
wiebelig, maar het lukte.

De juf keek eerst verbaasd maar Jeroen zei: “Ik

kan het missen en voor haar maakt het echt een
verschil”

Moesten er meer mensen denken zoals Jeroen, de
wereld zou er heel wat beter uitzien. Zo veel mensen
hebben meer dan ze nodig hebben, terwijl anderen
te weinig hebben. Trouwens, iedereen staat wel
keer aan de kant van wie te weinig heeft. Als we er
nu een gewoonte van maken om te delen, dan is er
altijd genoeg voor iedereen.

Groet-je

Robby

2. Verwerking

Geef een woordje uitleg

Er zijn verschillen tussen mensen, er zijn grote en
kleine mensen, oude en jonge mensen, hevige en
rustige mensen. Er zijn mensen die opgroeien in een
gezin met veel broers en zussen of kinderen die enig
kind zijn. Sommigen houden van honden, anderen
van katten. Dat er verschillen zijn, is heel normaal
en ook helemaal niet erg. Alle mensen zijn anders.
Maar, soms zorgt dat anders-zijn er voor dat je iets
niet kan, niet mag, niet durft... Op die manier krijgen
mensen minder kansen en dat is natuurlijk wel een
probleem. Ze worden uitgesloten en horen er niet
bij. Als we zorg willen dragen voor alle mensen,
moeten we proberen om de ‘slechte’ ongelijkheid
kleiner te maken.

Hoe zit het bij de kinderen zelf?

Laat de kinderen nadenken over volgende vragen.

Je kan ze in groepjes er over laten vertellen, iets

opschrijven, tekenen, woorden verzamelen op een

groot blad. Kies een werkvorm die past bij jouw

groep of klas.

>> \Was jij ooit zoals Selma? Was jij ooit degene die
een extra bankje nodig had?
M.a.w. was jij degene die extra hulp nodig had
terwijl je vrienden, broers of zussen ... het wel
konden, mochten?

>> \Wat voelde je toen?

>> \Was jij ooit zoals Jeroen? Had je een bankje over
dat je aan iemand anders kon geven?
M.a.w. kon jij een ander helpen zodat die niet
langer uitgesloten was?

>> \Wat voelde je toen?

Samenvattend besluit

We zijn allemaal wel een keertje als Selma of als
Jeroen. Soms zal het gaan over lengte of verstand,
maar het kan ook gaan over te weining centen
hebben of je verdrietig voelen. Er zijn veel redenen
waarom iemand uitgesloten kan worden. Op die
momenten hebben we een schouder nodig om op te
steunen. Maar gelukkig (hopelijk) kan iedereen ook
wel eens zijn schouders zetten onder het verdriet en
de zorgen van anderen.
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3. Omgaan met
verschillen

Lees volgende bezinningstekst

Soms voel ik me klein,

dan lijkt het of er niets wil lukken.

Ik ben bang, verdrietig of alleen,

iedereen noemt me anders

en ik heb het gevoel dat ik er niet bij hoor.

Soms voel ik me groot,

ik kan en mag al zo veel.

Ik maak veel plezier

en heb vrienden om me heen.

Ik lijk wel twee mensen in één:
klein en groot tegelijk.

Dus als ik naar jou kijk,

dan herken ik je gevoel:

klein en groot tegelijk.

Zullen we daarom iets afspreken?
Voel jij je klein,

dan ben ik er voor jou.

En voel jij je groot,

kan ik dan even klein zijn.

Want uiteindelijk

Zijn we allemaal

klein en groot tegelijk,

anders maar gelijk.

4. Gebed

Goede God

We leerden over verschillen tussen mensen,
Sommige mensen zijn niet groot, rijk of slim genoeg,
ze horen er niet bij

en worden uitgesloten.

Jij droomt van een wereld

waar plaats is voor alle mensen,

waar iedereen kansen krijgt

en niemand aan de zijlijn moet blijven.

We willen mee werken
aan jouw wereld

waar groot of klein

niet meer belangrijk is
en alle mensen

anders, maar gelijk zijn.
Help ons

om mee te bouwen

aan jouw mooie wereld.

Amen.
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